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Teksten zijn van meerdere Gildebroeders en komen soms uit jaarverslagen. 

Ook de fotoôs zijn door Gildebroeders beschikbaar gesteld voor publicatie in het 

Schutje of op de website. 
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1 INLEIDING  

 

2016 valt in de categorie druk maar niet te druk. Veel van de activiteiten pasten in de 

standaard jaaragenda. Maar toch presteert ons Gilde het om er iedere keer iets speciaals van te 

maken. Voorbeelden zijn daarbij de gezellige instuifactiviteiten de om de paar weken op de 

zondagen worden georganiseerd waar Jan Vereijken klaar staat om te schieten en waar de 

koffie al bruin is. Daarbij natuurlijk niet te vergeten  de dinsdagavonden. Het gezelschap dat 

komt wisselt vaak, er is wel eens een gebakje als er iets valt te vieren en gek genoeg is het 

bijna altijd redelijk tot goed weer als er wordt geschoten. 

Veel wordt in dit schutje uitgebreid beschreven en met fotoôs óopgeleuktô. 

Natuurlijk was ons Gilde zoals altijd aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de  parochie.   

Dit jaar werd ons gilde op 1januari vertegenwoordigd door Ton de Brouwer en Gerard 

Machiels. De peperkoek met als opschrift ñZalig Nieuwjaar St. Annagilde Nuenen-dorpò 

werd volgens traditie aangeboden aan de pastoor. 

Ook de groei en bloei met het aantreden van nieuwe Gildebroeders was een hoogtepunt in dit 

Gildejaar.  

Twee aspirant gildebroeders zijn al 18 jaar Koen de Brouwer en Roy van Eerden.  

Jeugd aspirant Wouter Verberne werd in mei 18 jaar en werd  zo automatisch aspirant 

gildebroeder.  

Gelukkig ontvielen ons dit jaar geen Gildebroeders of Gildezusters. 

Op zondag 20 maart 2016 was de Palmzondagviering. Ons gilde was erbij en begeleidde de 

Palmzondagoptocht. 

Noemenswaard is de prestatie die ons gemengde team leverde in Limburg. Voor de tweede 

keer behoorden we als niet Limburgs Gilde tot de top drie. 

Op 3 en 4 juli 2016 hebben een aantal gildebroeders (Jan Vereijken, John Swinkels, Koen de 

Brouwer, Ton de Brouwer, Wim Kok en Ted Warmerdam) meegeholpen voor de 

Voedselbank bij diverse supermarkten om  een voedselinzameling  te houden. 

 

Al met al een perfect jaar dat omvloog. 

 

Hans 
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2 NIEUWJAASBIJEENKOMST  
 

De traditionele 

Nieuwjaarsbijeenkomst ons gilde 

werd gehouden op zondag 3 januari. 

Hierbij werd een nieuwjaarswens  

uitgesproken door onze kapitein Ton 

de Brouwer.  

Vier jubilarissen werden gehuldigd. 

De kapitein sprak ze elk persoonlijk  

toe.  Hans Steinmann vierde 25 jaar 

broederschap, Peter Hoeks, Ruud 

Kok en Hans van Oorschot elk 12 ½. 

Na de huldiging door de kapitein 

bood Peter Hoeks namens alle 

jubilarissen een cadeau aan. Nadat 

het uitgepakt was, kwam er een luxe 

vuurkorf tevoorschijn. 

  

 

Het volgende punt op de agenda van 

de Nieuwjaarsbijeenkomst was de 

onthulling van het cadeau dat door 

Theo van Maasakkers namens de 

familie van Maasakkers aangeboden 

werd bij het 50 jarig jubileum van 

Theo.  

 

Na de mooie woorden van de kapitein 

werd het cadeau onthuld door Jan en 

Rien van Maasakkers (broer en zus 

van Theo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SNERTMIDDAG  

 

Zondagmiddag 6 maart werd  door de evenementencommissie een goed georganiseerde 

snertmiddag gehouden in de Vaan. Vierendertig personen namen eraan deel en trachtten de 

snert op te maken. Een en ander was  door Jan Vereijken en Peter Hoeks uitstekend verzorgd. 

Bij het nuttigen van de snert werd tot volle tevredenheid roggebrood met katenspek en zult 

geserveerd. 
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4 KONING SDAG 
 

Op woensdag 27 april 2016 werd 

Koningsdag gevierd. Het was koud en het 

regende van tijd tot tijd, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Halverwege het schieten 

werd er even gepauzeerd om de 

prijzenkastjes (één voor het groepstrommen 

en de ander voor het individueel trommen), 

aangeboden door onze koning Gerard 

Machiels, te onthullen.  

De onthulling werd door Koen de Brouwer 

en Wouter Verberne verricht. 

Na deze plechtige onthulling werd er verder 

geschoten. Totaal deden er 17 schutters mee 

en werden er 294 schoten gelost op 6 

puisten met een gemiddelde van 49 schoten 

per puist. 

Jan Sleegers, Peter van Gestel, Gerard 

Machiels, Ton de Brouwer, Martin van 

Rooij en Jan Vereijken gingen met een prijs 

naar huis. 

Ondanks de kou en regen toch een hele 

waardige en gezellige dag 
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5 LIMBURGS SCHIETFESTIJN . óNUENEN DWERSô DÉ VERRASSING.  

 
Tweede Pinksterdag 16 Mei hield Schutterij Sint Martinus in Houthem (Valkenburg) het 

jaarlijkse traditionele schieten voor zestallen. Dit jaar waren er 15 teams. 14 uit Limburg en, 

op uitnodiging, het St Annagilde Nuenen-dorp. 

Geschoten werd  met óOud Limburgs geweerô; een zwaar kaliber wapen, onbekend voor de 

Nuenenaren en in ons nadeel zou je zeggen. 

Elk team moet per ronde 18 óbolletjesô met een doorsnede van slechts 15 mm van een soort 

hark wegschieten. Ze staan bovenaan een ca 15 meter hoge mast. Elke schutter moet per 

ronde drie bolletjes eraf schieten. 

Maar na een prima welkom en het vormen van een ózestalô plus de  teambegeleiders, uit de 

twaalf meegereisde Gildebroeders en zusters, werd het team al snel óNuenen Dwersô 

genoemd, ging het schieten van start en bleken de nadelen mee te vallen. 

Het geolied schietende Nuenense team leek bijna met de eerste prijs weg te gaan maar moest 

in derde ronde door met missen van slechts een bolletje meer een Limburgs team voor laten 

gaan. 

Met een vreemd geweer, op vreemde grond en dan nog een heel andere schietdiscipline 

voelde die tweede prijs als de hoofdprijs en dat niet in het minst door de gastvrije ontvangst, e 

prachtige omgeving van kasteel St Gerlach en de goede begeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 KRINGGILDEDAG  
 

Op 5 juni werd de Kringgildedag in Steensel gehouden georganiseerd door St. Luciagilde 

Steensel. Samenvattend werd de Kringgildedag  als een fijne, prettige en goed georganiseerde 

dag ervaren. Al vielen we dit jaar niet in de prijzen het meedoen had zijn positieve uitstraling 

van broederschap. Vermeld mag worden dat bij de optocht ons gilde 1 punt verwijderd was 

van een prijs in de categorie waarin we meededen en dat Jan Sleegers na 14 rake schoten één 

belletje had bij het onderdeel  Kruisboogschieten anders had hij kunnen afkampen. 
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7 KERMIS 2016 

 

Op zaterdag 9 juli werd door de hoofdman van het St. Catharinagilde Nuenen-Boord volgens 

traditie de Kermis officieel aangezegd bij burgemeester M.J. Houben. 

Na een dankwoord en welkomstwoord van de bugemeester werd een vendelgroet gebracht en 

werd prachtige muziek gespeeld alvorens de aanwezige gilden met burgemeester, wethouders 

en kermis exploitanten de kermis gingen óinspecterenô. 

 

Hoofdtamboer Gijs de Brouwer met aan zijn zijde tamboers Koen de Brouwer en Wouter 

Verberne trommelden op kermismaandag de gildebroeders op en nadat de koning was 

opgehaald werd er bij Hans en Tilly koffie gedronken.  

Celebrant pater Inno Gijsberts OMI leidde de gildemis in de kapel van de Akkers. De mis 

kreeg extra ókleurô door de prachtige zang van Christel de Brouwer. 

 

Hongerig als de gildebroeders waren, vertrokken zij, na de mis, spoorslags naar het 

gildeterrein waar de voortreffelijke brunch werd aangeboden door koning Gerard Machiels en 

gildezuster Anke. 

Hulp werd geboden door Martijn en een aantal gildezusters. 

 

Om ca 13.00 uur begon het het schieten op de puist. Er werden 12 puisten verschoten. De 

winnaars en dus prijzenpakkers waren: Wouter Verberne, Roy van Eerden, Wim Kok 3x, 

Ruud Kok, Willem de Groot 3x, Cor Acqnoy, Gerard Machiels en Marc Vereijken. Totaal 

werd er 384 keer geschoten wat neer komt op een gemiddelde van 32 schoten per puist 

 

Alweer hongerig door alle concentratie en inspanning, wist de evenementencommissie dat dit 

probleem met óWorst etenô kon worden opgelost. 

 

 
8 DISTRICTSDAG  
 

Op hun gloednieuwe fraaie locatie aan het Oudven te Mierlo was gilde St.Catharina 

St.Barbara zondag 28 augustus jongstleden gastheer van maar liefst zeven bevriende gildes uit 

district Noord. Reden voor de komst van de kleurrijke gilden uit Son, Nederwetten, Gerwen, 

Mierlo en een drietal gilden uit Nuenen was de organisatie van de Districts Gildedag die om 

toerbeurt jaarlijks in handen is van één van de deelnemende gilden. 

Het werd een stralende zonnige Gildedag waarop organisatie, deelnemers en bezoekers 

zonder twijfel met plezier terug zullen kijken. 

Er werden diverse wedstrijden gehouden 

Met trommen individueel behaalde Koen de Brouwer ( Sint Annagilde Nuenen- dorp) de 1e 

prijs met 41 punten 

Bij het kruisboogschieten was het wel heel erg spannend en bleven  Jan Sleegers ( Sint 

Annagilde Nuenen- dorp) en Toon van Zeeland ( Heilig Kruisgilde Gerwen) over. Het ging 

wel heel erg gelijk op met het met één hand schieten. Nadat er een kwartslag werd gedraaid 

ging het nog steeds gelijk op. De afstand tot de schietboom werd daarop met 1 meter 

verlengd, waarbij Toon raak schoot en Jan dit keer miste. 
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Vermeldenswaardig  is dat bij het kruisboogschieten als groep (Wim Kok, Jan Sleegers, Peter 

Hoeks en Ted Warmerdam) 52 punten behaald werden (8 punten meer dan op de 

districtgildedag 2014). 

Alle deelnemende gilden werden we in het zonnetje gezet, met een speciaal 

herinneringsschildje. 

 

 
 

 
Mieren 

 

Een manager uit Dieren 

Had erg de pest aan mieren 

Ze beten vaak zijn benen rood 

Hij sloeg dan ook die krengen dood 

Omdat ze bleven klieren 

 

Kees 
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9 KONINGSCHIETEN  
 

Zondag 4 september verzamelden zich de gildebroeders van het  Sint Annagilde Nuenen-dorp 

op de Pastoorsmast om de vigerende koning Gerard Machiels te begeleiden naar hun 

schietterrein.  

Kapitein Ton de Brouwer bedankte hier Gerard voor zijn koningschap in de voorbije twee 

jaren en gaf de  nodige informatie over het Koningschieten. Door de 1e oude deken en de 2e 

oude deken werd het koningsvest van de koning afgenomen en onder de schutsboom 

gehangen.. 

Vooraf aan het Koningschieten werd door het kerkelijk gezag (Gildeheer Hans Vossenaar) 

d.m.v. één enkel schot het vrijen van de vogel verricht.  

Door 9 gildebroeders werd er geschoten om het fel begeerde koningschap .Hierbij werd de 

volgorde bepaald door loting, 

Bij het 19de  schot was het Gerard Machiels die zich voor de tweede maal tot koning schoot. 

Nadat iedereen  onder de indruk was, dat de vogel er snel was afgeschoten, werd Gerard door 

alle aanwezigen van harte gefeliciteerd.  

De kapitein maakte, na ampel beraad bekend dat het officie kon mededelen de 

installatieprocedure van start kon gaan en dat de koning kon worden benoemd. 

De nieuwe koning werd geïnstalleerd door het door de oude dekens omgehangen van  de 

koningsmantel.  

Na de nodige traditionele handelingen door de nieuwe koning zoals het handen wassen in 

onschuld, het roken van een pijp en het drinken van de wijn ten teken van de saamhorigheid 

en broederschap, bracht Riny van Rooij in samenwerking met de tamboers een vendelhulde. 

Met een gezellig samenzijn werd het koningschap van Gerard door de aanwezigen verder 

gevierd. 

 

 


